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Nee, het was
kaar op de

(85) oftewel
over: ,Als ik

hier nooit geze
roepnaam Le:
,-Hij doet all

En dat laatste mﬁ wel, want
Leen heeft na ng overal
poetsvrouw te zijn geweest, waar-
van 21 jaar bij de ge te Tholen,
last van slijtage. 7 p@fmdoor
slech{ ter been. Het echtphar woont

nog steeds zelfstan ﬁ n de Kﬂste-
lijnsweg in Sm[-Nl ensdl

: an den Berge-Line
AR

Smurdiekse Lin en Lgen van den Berge-Lmdhout zijn 6 ) jaar g ouwd

llefde op het eerste gezicht, toen ze el—
ndijk in Sint-Maartensdijk passeerden.
n gegeven moment genegenheid voor
. Het bewijs: aanptaande maandag zijn

ar een duidelijke mening
- gevonden, hadden we

n.” Helena Janna Lindhout (82), tevens
indt haar echtgenoot een leuke man.

Kees (64) houdt daarbij een oogje in
het zeil. Lin is weliswaar nog aardig
mobiel, maar ook hij heeft te lijden
onder de tand des tijds. ,lk word
met de dag dover”, zegt hij. Dat

heeft volgens hem te' maken met

zijn beroep. Hij was de eerste grote
varkensboer van het eiland. Hij be-

zeugen en 400 mestvarkens. ,,Op
dat moment waren we de grootste
van Zeeland.” Maar de dagelijkse
gang tussen de ventilatoren heeft
Lin’s oren beschadigd. ,.Tegen-
woordig draagt iedereen van die
oordoppen, maar dat was toen niet.
Toen in 1972 de varkenspest uit-
brak, werd de hele stal ontruimd.

Toen heeft Lin een stapje terug ge-
daan en heeft hij zich beperkt tot de.

fokkerij met zo’n 110 zeugen. ,
biggen gingen toen naa.r een ande(
om gemest te worden.

Duiven

Het ging goed met het bedrijf en 20

‘heeft Lin op zijn zestigste Kkunnen
'smppen Zoon Kees had geen’inte-

resse in Héf“vMénsbédri]f i Her!

“had ook niet op die kleine schaal ge-

hebber. | H1_| heeft nu nog ongeveer
80 vogels, wwﬁe hij nog mee-
doet aan internationale vluchten.
Nationaal bij de eerste 100 is vol-
gens Lin zijn bqsm,prestatle, naast

Zo ging hij op diverse adressen aan
de slag als boerenknecht, waaronder
bij de gebroeders De Wilde in Sint-
Maartensdijk, waarbij zijn vader
ook werkte. ,De Wilde had twee
zoons en die waren allebei duiven-

 liefhebber. Ik ben toen voor die dui-

ven gaan zorgen en bracht ze ook
weg. Zodoende ben ik zelf ook dui-
“ven gaan houden.”

Verstand van varkens kreeg hij toen
ook, want zijn vader hield een paar
van die dieren. ,,Op mijn elfde kon
ik al varkens castreren. Ook honden
en katten.” Lin vertelt dat hij zich-
zelf geleerd heeft om dieren te ope-
reren, maar omdat hij niet wilde en
volgens eigen zeggen ook niet kon
leren, is hij niet gaan studeren voor
dierenarts. Maar de veearts heeft la-
ter nooit meer op zijn bedrijf hoe-
ven komen. ,Hij leverde af en toe
alleen even wat medicijnen af”, ver-
telt Kees. Ook al mocht hij dat niet,
z0’n vertrouwen had hij in Lin’s
vaardigheden.

Mantelpakje

Toen Lin volwassen werd, gingen
hij en zijn vrienden, net als de ande-
re jeugd uit die tijd, wandelen over
de Molendijk, richting Scherpenisse
en weer terug. Leen deed dat ook
met haar vriendinnen en zo hebben
ze elkaar ontmoet. Ze moesten trou-

- wen toen Leen in verwachting raak-
| te van Kees. Ze was toen 17 jaar
- oud. ,Ze waren daar thuis natuurlijk
‘niet blij mee”, zegt Leen.

‘Een mantelpakje diende als trouw-

jurken bij Leen thuis werd het feest
gevierd, nadat ze op het gemeente-
huis aan de Markt elkaar. het. ja-
woord gaven. De wittebroodsweken
waren amper voorbij, of Lin ver-
dween al voor lange tijd uit het
zicht, omdat hij werd opgeroepen
voor zijn dienstplicht. In januari
vertrok hij naar Nederlands-Indié
waar hij zijn diensttijd uitzat op
kantoor. Hij was zodoende niet
thuis toen Kees geboren werd. Leen
woonde toen nog bij haar ouders,
maar toen Lin terugkwam, trokken
ze bij zijn vader in, op de Oostvest.

" Op den duur kregen ze hun eigen

stekje.

- Toen Kees 13 jaar oud was, werd er

nog een kindje geboren in het gezin,
maar het meisje stierf toen ze drie
maanden oud was. Het verdriet
blijft bestaan. Er wordt nog veel aan
gedacht, maar niet over gesproken,
zegt Kees.

leder had thuis zijn eigen werk-

.vele lokale over

Dat Lin voor die hnbby heeft geko-
zen, heeft te maken met zijn jeugd.
oIk heb mijn moeder niet gekend,
want zij stierf al toen ik een baby
van een paar maanden oud was.” Ze
. Lin groeide
van zijn vader

heden. Leen bemoeide zich al-
leen met het huishouden en niet met
de varkens of de duiven van haar
man. Ze hebben het altijd goed met
elkaar kunnen vinden, maar af en
toe viel er wel eens een onvertogen
woord. Lin was een echte driftkop,
maar daar wist Leen goed raad mee.
,Jk hield dan m|_|n mond en dan was
het snel over.”

Lin en Leen vieren deze maand h&n
‘huwellijJubxleunf*me{ een etentje.

Samen met hun zoon en schoon-
dochter, Kleinkinderen en’'dchter-
kleinkinderen.




